
Witte Huisje, Het - Krommenie

Café en 'popzaal' in Krommenie aan de Provincialeweg.


 
Op die plaats was in 1950 de rijwielstalling "'t Witte Huisje", ook café "'t Witte Huisje". Eigenaar Dirk Kok deze woonde in
Wormerveer en later in Krommenie.  Dirk had de bijnaam "Faroek" in circa 1950. Dirk was tamelijk gezet en verkleedde
zich, met fez op, als koning Faroek van Egypte. 



Later halverwege 80's kwam hier Discotheek Vegas. Het werd in 1999 gesloopt. Op deze plaats kwam nieuwbouw, een
kantoor- en appartementencomplex.
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In de beginjaren tachtig trad de fameuze AD Bigband (met Ben Herman) op in het Witte Hoisie in Krommenie!
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