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foto: v.l.n.r.: Ton Schermer, Cliff Krancher, Bert Dijkema en Vincent Krancher (rechtsboven).






Eén van de eerste Zaanse hardrockformaties. Opgericht door gitarist/ zanger Vincent Krancher en basgitarist Ton
Schermer die beiden op gitaarles zaten bij muziekschool Vreeling (docent John Meijer). 



Samen met drummer Cliff Krancher en slaggitarist Ron Boot werd de groep Rock Explosion gevormd in 1980. Optredens
op Pleinpop 1980 en in De Dageraat (de 'muziekboot') in Wormerveer. Vanaf eind 1980 als Death With(?) ontwikkelde zij
de 'death wish heavy metal sound'. 



Gitarist Ron Boot vertrok kort hierna naar de band New Balance. Zijn vervanger was Frank Wortel (korte tijd) en daarna
Bert Dijkema. In 1981 vertrok Ton Schermer en werd Dijkema 'omgeturnd tot basgitarist. Death Wish is dan korte tijd
actief als trio (zie 'drieluyck' bio hieronder). 



Cliff: ,,Onze eerste band (Vince en Cliff) was eind jaren zeventig en dat was ROCK EXPLOSION. Hiermee speelde wij
op het Pleinpop Festival in Wormerveer in 1979. Dit was ons eerste optreden en Vince was toen 12 en ik 15. Toen wij er
achter kwamen dat er in den lande nog een 'rock explosion' bestond is de naam gewijzigd in DEATH WISH.''

Najaar 1981 werd Jelle Wiersma de zanger.
De succesbezetting van Deathwish bestond uit Vince Krancher (Zang Leadgitaar), Bert Dijkema (Bas/zang), Jelle
Wiersma (Leadzanger) en Cliff Krancher (drums). 




Medio 1984 verlieten Vince en Jelle de band en kwam Mischa Faverey als gitarist in de groep. Vince betrad echter
enkele maanden later de groep opnieuw. In eerste instantie als Leadzanger maar al snel ook weer als leadgitarist. In
deze bezetting werden vele optredens gedaan in en buiten de Zaanstreek. Om commerciële redenen werd de naam van
de groep gewijzigd in MOVER. 



Vince Krancher is ook actief in de ZAANSTOCK BAND die vooral Hendrix-covers bracht en hij brengt begin jaren
negentig onder de naam 'Vinnie Kay' een soloplaat uit die ook in Japan werd uitgebracht. Vinnie kay doet ook een
tournee door Japan.
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Bezetting 1984 met v.l.n.r. Cliff, Mischa Faverey, Bert en Vince. 
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Foto's afkomstig uit archief van Mischa Faverey. Boven onder andere Vince Krancher, zanger Jelle Wiersma en Mischa
Faverey. Onder onder andere drummer Cliff Krancher en basgitarist bert Dijkema.
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Na plaatsing van bovenstaande groepsfoto (bovenaan deze pagina) plus oproep in het NHD van september 2007
kwamen de volgende reacties van muziekliefhebbers en oud-bandleden welke opgetekend zijn in onderstaand artikel
van Albert Meester



 
   
 




Aanvulling van Ton Schermer: ,,Ik ben tot het najaar van 1981 bij de band gebleven. Bert Dijkema, de gitarist, werd
omgeturnd tot bassist en Death Wish ging als trio verder. Kort daarna maakte Death Wish zijn radiodebuut in het
radioprogramma van Hanneke Kappen op Hilversum 3. 




Ik heb toch een aantal optredens met Death Wish mogen meemaken. Allemaal binnen de Zaanstreek. De Witte Vlinder,
Ons Huis in Wormerveer, de Dageraad, AJV in Assendelft, Drieluik en natuurlijk het Marktplein in Wormerveer zijn de
locaties die mij nu te binnen schieten. Het optreden op het openluchtfestival in het Agathepark in Krommenie (waar ook
Roberto Jacketti maakte) staat mij ook nog goed bij. 




Het was een leuke tijd bij Death Wish. Vincent was een klasse apart. Amper 14 jaar en toen al zo’n goede gitarist. Tijdens
de optredens speelde hij ook al a la Jimmy Hendrix met z’n gitaar in z’n nek. In de recensies van onze optredens raakten
de verslaggevers bijna niet uitgepraat over dit nieuwe gitaarwonder. De ouders van Vincent en Cliff waren erg belangrijk
voor de band. Zij steunden ons door dik en dun. Deze mensen waren altijd erg gastvrij. Je hoefde maar een voet over de
drempel te zetten en er werd bij wijze van spreke al een bord uit de kast getrokken om je te laten mee-eten.. 



Na mijn vertrek bij Death Wish ben ik, samen met Stanley Seth uit A’dam -een roady van Death Wish-, me gaan
bezighouden met de jaren 60 muziek. 
In het begin met z’n tweeën en later met Ruud Scheffer, een drummer uit Wormerveer. dat werd de band THE DRAGONS.
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